


LIFE LUXEWELLNESS AAN DE COTE DIAZUR

ledereen was enthousiast. ledereen, behalve ik. Een
‘anti-ageing bootcamp’in een vijfsterrenresort aan
de Cote d’Azur? Geweldig! Twee dagen sport en
wellness? De max! Gezonder, slanker, stressvrij en
verjongd naar buiten wandelen? En dat allemaal
gratis? Allemaal wilden ze in mijn plaats gaan.

Dat die hele gezondheidsrage een dogma is
geworden, had ik verkondigd. Dat je je tegenwoordig
bijna moet schamen als je geen yoga doet, niet elke
morgen een papperige groentesmoothie naar binnen
giet, suiker lekker vindt, quinoa niet lekker vindt,
denkt dat gluten een schaatsterm uit Friesland isen
meent dat rimpels geen levensbedreigende ziekte
zijn. Want gij zult gezond, fit en jong zijn of gij

zult niet zijn. De Nieuwe Religie is het geworden,
orakelde ik, voornamelijk bedoeld voor verveelde
vrouwen van middelbare leeftijd met te veel tijd en
vooral te veel geld. De vooringenomen cynicus in
mezelf kreeg ongelijk. Althans wat mijn verblijfin La
Réserve Ramatuelle betrett.

ZEG NIET HOTEL, ZEG PALACE

Het is acht uur s morgens en mijn personal

trainer Ben rolt twee yogamatjes uit op het dak

van het hotel. ‘Heb je al yoga gedaan? vraagt hij.
‘Natuurlijk lieg ik, terwijl ik mij opdruk en mijn
kont goeiemorgen zegt tegen de Middellandse Zee.
Want ik mag die hele yogahype dan wel verfoeilijk
vinden, zodra ik er zelf aan meedoe, word ik fjdel

en competitief en wil ik erbij horen. Dat mijn
zonnegroet lijkt uitgevoerd door iemand in een
vergevorderd stadium van reuma, heeft Ben direct
in de smiezen. ‘Geen paniek], zegt hij. ‘We doen dit in
jouw tempo. Het wordt een makkie. Na een halfuur
denk ik: ik moet dit meer doen. Ben is een pro, zoveel
is duidelijk.

Zoals iedereen hier. La Réserve Ramatuelle is dan
ook niet zomaar een hotel slash spa. Het is een
palace, een prestigieuze titel waar slechts vijftien
hotels in Frankrijk aanspraak op kunnen maken
wegens ‘exceptioneel’

In 2009 opende het zijn deuren, nadat architect
Jean-Michel Wilmotte het had gerenoveerd volgens
de filosofie van eigenaar Michel Revbier. Discreet,
elegant, sereen en informeel-hoxueus moest het

worden, begrippen die in La Réserve hun uitwerking

¥

niet missen. Over alles is hier zo goed nagedacht dat
je niet meer merkt hoe goed erover nagedacht is.
Het oorspronkelijke gebouw, ingekapseld in het
dramatische rotslandschap van Ramatuelle,

liet Wilmotte intact. Hij richtte negen suites en
negentien kamers in, twaalfvilla's, een restauranten
een spa, volledig in harmonie met de omgeving. De
materialen zijn duurzaam en natuurlijk, de tinten
donkerbruin, zand en gebroken wit. Overal waar

je komt, geven de immense ramen uitzicht op de
zuiderse tuinen met cipressen en olijtbomen. En
vooral: op de eindeloosheid van de Middellandse Zee
daarachter. Mon dieu, quelle tranguaillité.

Dat Saint-Tropez hier op een kwartier rijden
vandaan ligt, is nauwelijks denkbaar. Van die
nadrukkelijk geétaleerde rijkdom geen spoor hier.
Harry’s en Olga’s die opzichtig met zichzelfen hun
duur gekochte ego’s lopen te pronken, in La Réserve
Ramatuelle zul je ze nog niet zo gauw tegen het lijf
lopen.

GEMOTIVEERDE NORDIC WALKING

Een uur na de ochtendyoga reikt Ben mij twee

poles aan. Op het programma: nordic walking.
Lachwekkend heb ik die mensen altijd gevonden,
die met twee skistokjes verbeten door het landschap
banjeren. Maar na twee uur klauteren over de rotsen
in zee en stevig stappen door de bossen en langs

de wijngaarden van het beschermde Ramatuelle
heb ik spijt dat het voorbij is. Alleen, zeg ik tegen
Ben, vind ik het nogal van de pot gerukt dat zo'n
wandeling 200 euro kost. De natuur is tot nader
order gratis en van iedereen. Ja, maar ik kan mensen
motiveren] zegt hij. ‘En het is exclusief! Je moet er
maar opkomen.

TERUG NAAR DEBAARMOEDER

‘Madame, de spaverwacht u’ Anderhalf uur heb ik
op hetimmense terras - zeven ligstoelen! - van mijn
nog immensere suite naar de zee gestaard. Ze was er
voor mij alleen. Maar gezond worden en verjongen,
het gebeurt niet vanzelf. Het is een dagtaak. De
hulpmiddelen van deze middag: een afslankend bad,
een algenpakking, een douche d jet, aquabiken en
een lichaamsmassage.

‘Lig je comfortabel?” vraagt het meisje dat mij

net met algen heeft ingesmeerd. Ik ligop iets
waterbedachtigs, ingewikkeld in cellofaan. rond

mij verandert een lichtslinger constant van kleur,

ik heb het warm. Heel warm. Je wordi zo meteen
naar beneden gezogen| zegt 2= Je kamit wicbelen

en dan moet het een bestrzamwelen alsof e ineen
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baarmoederzit. Ze glimlacht mild ironisch, alsof

ze zelf niet helemaal gelooft wat ze zegt. Een
baarmoedersimulator! Hoe verzinnen ze het!

Maar na nog geen minuut verzink ik in opperste
gelukzaligheid en val ik in slaap. Het boek Negen
maanden in de baarmoeder, het waargebeurde
verhaalis nog altijd niet geschreven. Maar als dit
het ook maar enigszins benadert, ronddobberen in
weldadig vruchtwater, mama, laat mij dan alsjeblieft
afen toe terugkeren.

DE SOLDAATIN MUJ

“Zo. We gaan je verlossen” Tk word een gigantische,
witbetegelde ruimte in geleid en daarsta ik dan. In
=in blote Eva. In een veel te grote papieren string

nek tot teen onder de algensmurrie. Voor wat
ve= wegheeft van een moderne, dure versie van
“ntluizingsritueel voor soldaten. Komaan;
Lrampachtig, ‘wees nonchalant. Het kost
eveel geld, zon douche a jet. Tk herinner mij
wat David Foster Wallace schreef over zijn cruise-
ervaring inA supposedly fun thing I'll never do
again: alsje geniet, voel je je schuldig, want het is
met andermans geld. En als je niet geniet, voel je je
schuldig, want hetis met andermans geld.

‘Zeeg het maar als de straal te hard is} zegt het meisje.

tens
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‘Doe maar goed hard’ zeg ik. Het water boort zich
als naalden in mijn vel. Tk laat mij niet kennen. Die
soldaten, hoorde je die klagen? Na afloop sta ik vol
minibloeduitstortingen, alsof een hagelbui mijn
dijen en billen heeft gegeseld. Maar ik zie er vast al
veel jonger uit.

WEES ONTSPANNEN

En dan moet het summum nog komen: een
lichaamsmassage La Réserve. Nu zijn er mensen

die beschikken over een wonderbaarlijke aan-en
uitknop om van ‘lichaany’ over te schakelen op
‘relaxed lichaam’, Ik ben niet een van die mensen.
Als de masseuse maar niet zegt ‘ontspan je maar
gewoon, hoop ik,

‘Ga liggen en ontspan je maar gewoon, zegt ze.

‘Ik ga beginnen met je handen en armen. Alshet
geknakte kopje van een dood vogeltje laat ik mijn
hand langs de massagetafel bungelen. Ben ik al
ontspannen? Zou dit het zijn, een ontspannen
hand? Ja, ik denk dat ik ontspannen ben. De obligate
new-agepanfluitterreur spreekt niet mijn in nerlijke
Boeddha aan, maar maakt de Charles Manson in mij
wakker. Na een uur bedank ik de masseuse. Dat het
weldadig was, zeg ik. Maar een lichaam liegt niet.
‘Het is jammier dat je je geen minuut hebt kunnen
ontspannen, antwoordt ze. Schuldgevoel to the max.

DE KUNSTVAN GOED LEVEN

Bij het totaalpakket ‘Beter Ouder Worden’hoort

ook ‘Beter Eteny. Chef-kok Eric Canino werkt

in restaurant La Voile met ingrediénten uit de
moestuin die bij La Réserve hoort, zijn toets

is zuiders, licht, natuurlijk en gezond. Ik kan

kiezen voor een ‘Menu Anti-Ageing, maar er zijn
grenzen aan mijn schuldgevoel. Doe maar het
degustatiemenu, zeg ik.

Bij gang vier wordt het mij te veel. Uitgebalanceerde,
lichte smaken dansen een subtiel ballet in mijn
mond, ik voel tranen van ontroering opwellen. Mon
dieu! Dit zijn geen gerechten, dit is kunst. Ik ben niet
de enige die er zo over denkt. Vijf maanden namijn
verblijf krijgt Eric Canino zijn eerste Michelinster.
High van sport, wellness en subliem eten trek ik

mij terug in mijn luxesuite. Ik zit goed en strak

in mijn fluweelzachte vel. De cynicus in mij is de
mond gesnoerd. Gezond, fit en jong zijn is hier

geen dogma. In La Réserve Ramatuelle verstaan

ze gewoon de kunst van goed leven, maar dan
geraffineerd en instijl.

Ondanks het koude weer zet ik de schuiframen open.
De Middellandse Zee ruist voor mij alleen.

La Réserve Ramatuelle

telt 28 kamers en suites,
12villa's, eenspa met elf
wellnessruimten, een

bar en restaurant, een
hinnen-en buitenzwembad,
eendakterraseneen
fitnessruimte. Het is geopend
van april tot oktober. Prijzen
varigren van 600 euro voor
eenkamer in hetlaagseizoen
tot 4.000 euro en meervoor
eensuitein het hoogseizoen.
Wie een helikopter heeft, kan
er probleemloos landen. Wie
liever met het viiegtuig viiegt,
doet dat het bestnaar de
luchthaven vanNice.

(nfo: www.lareserve-
ramatuelle.corn of
+33(0)494449444

Volgens dezelfde filosofie
richtte Michel Reybier, de
eigenaar van hethotel, eerder
LaRéserve aan het meer

van Genéve in. Het is groter
en quainrichting barokker
dan La Réserve Ramatuelle,
maar evengoed bestemd
voor de happy few. Injanuari
opende eenderde hotel/
spa uit degroep Michel
Reybier Hospitality zijn
deuren, deze keer in Parijs.
Opeen steenworp vande
Eiffeltoren kun je er verblijven
inluxeappartementen, in
grootte varigrend tussen de
140 en 300 vierkante meter,
Alle moeten ze de grandeur
van het Parijs van weleer in
herinnering brengen.

www,michelreybier.com




